
 

 

 

 

Woord van de burgemeester 

In Amsterdam geloven we in vrijheid, diversiteit en menselijke waardigheid. Maar juist in de 
meest kwetsbare momenten van het leven wordt zichtbaar wat ons verbindt: nabijheid. Het 
besef dat je er niet alleen voor staat, dat er mensen zijn die met je meelopen, in zorg, in 
aandacht, in stilte. 

Het kunstwerk Blijf nabij raakt aan iets wezenlijks. Het maakt zichtbaar wat vaak verborgen 
blijft: de kracht van er zijn voor elkaar. Palliatieve zorg gaat niet alleen over medische 
ondersteuning wanneer genezing niet meer mogelijk is. Het gaat over gezien en gehoord 
worden, over waardigheid behouden, over liefdevolle aanwezigheid van naasten en 
zorgverleners.  

In een samenleving waarin mensen verschillend zijn en verschillende achtergronden hebben, is 
het des te belangrijker dat we elkaar blijven vinden in menselijkheid. Dat we durven spreken 
over ziekte, afscheid en sterfelijkheid. Want juist door die gesprekken ontstaat ruimte voor 
steun en troost. 

We heten het kunstwerk ‘Blijf nabij’ drie weken welkom in Amsterdam. En we zijn de eerste 
stad die dit kunstwerk mag ontvangen. Ik hoop dat Blijf nabij mensen in Amsterdam en heel 
Nederland inspireert om naar elkaar om te zien, om gesprekken te voeren die misschien 
moeilijk zijn maar ook waardevol. Om naast elkaar te blijven staan, met openheid en met 
aandacht. 

Laten we elkaar vasthouden waar het leven kwetsbaar wordt. Want nabijheid is misschien wel 
het grootste geschenk dat we elkaar kunnen geven. 
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